
Geloof: 

Werkelijkheid of fantasie? 

 
Themadienst  

Hervormde Gemeente Benschop 
Zondag 3 november 2024, aanvang 18.30 uur 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: Ds. J.A. Hoogesteger 

Organist: Reino van Vliet 
 
 

FANTASIE 

WERKELIJKHEID 



 

Welkom en afkondigingen 
 
Zingen: OTH 360 ‘Samen in de Naam van Jezus’ 
 

1.Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot zijn eer. 
 
2.Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis.  
’t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt.  
 
3.Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 96 vers 1 en 4 ‘Zing voor de HEER als nooit tevoren’ 
                            (De nieuwe Psalmberijming) 
 

1.Zing voor de HEER als nooit tevoren.  
Zing, heel de aarde, laat het horen: 
groot is zijn trouw en majesteit. 
Zing voor de HEER, want Hij bevrijdt.  
Nooit gaan zijn macht en roem verloren. 
 
4.Kniel voor Hem neer, Hij is verheven. 
Laat heel de wereld voor Hem beven. 
Vertel het overal: zijn hand 
houdt deze aarde trouw in stand. 
Hij oordeelt wie op aarde leven. 
 
Geloofsbelijdenis 
Wij geloven in God, onze Vader, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Zo 
machtig is Hij!  
En wij geloven in de Heere Jezus Christus, de enige Zoon van God. Hij is geboren 
door een wonder van de Heilige Geest, heeft geleden, is gestorven aan het kruis 
en ook begraven, ja, zelfs helemaal verlaten door God. Maar na drie dagen is Hij 
weer uit de dood opgestaan.  
Wij geloven dat de Heere Jezus nu in de hemel is en aan de rechterhand van God 
zit, maar dat Hij eens terugkomt op deze aarde om recht te spreken en alle 
dingen nieuw te maken.  
Wij geloven in de Heilige Geest, Die gekomen is op het Pinksterfeest en wil wonen 
in ons hart.  
Wij geloven dat er één christelijke kerk is, waarin we allemaal bij elkaar horen.  
Wij geloven dat God ons al onze zonden vergeeft en dat we eens een nieuw 
lichaam zullen krijgen. 
En dat we dan voor altijd bij de Heere Jezus zullen zijn. 
 
Zingen: Weerklank 121 vers 1 en 3 ‘God is in ons midden’ 
 

1.God is ons midden, 
Heer, wij aanbidden 
met al uw kinderen wereldwijd,  
uw trouw aan mensen,  
uw onbegrensde,  
uw ongekende majesteit. 
 

3.Licht van de overkant,  
fakkel die eeuwig brandt,  
o vlam die ons naar Gods land 
geleidt,  
wie lopen in uw licht,  
zie, over hun gezicht 
valt al de glans der eeuwigheid. 

 
Gebed om opening van het Woord 



Schriftlezing: Handelingen 17:22-33 
 

22.En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: Mannen van 
Athene! Ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. 
23.Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof 
ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: AAN EEN 
ONBEKENDE GOD. Deze dan, Die u dient zonder dat u Hem kent, 
verkondig ik u. 
24.God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, 
Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in 
tempels die met handen gemaakt zijn. 
25.Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets 
nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle 
dingen geeft. 
26.En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op 
heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren 
toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, 
27.opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al 
tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van 
ons. 
28.Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals 
ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van 
Zijn geslacht. 
29.Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de 
Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de 
kunstzinnigheid en gedachten van een mens. 
30.God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de 
onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten 
bekeren, 
31.en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de 
wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die 
Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het 
bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. 
32.Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, 
spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden: Wij zullen u 
hierover nog wel eens horen. 
33.En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. 
 



Collecte 
 
Zingen: Psalm 108 vers 1 en 2 
 

1.Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid. 
'k Zal zingen voor den Opperheer; 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 
'k Zal in den dageraad ontwaken, 
En met gezang mijn God genaken. 
 
2.Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, 
Uw roem den volken doen verstaan; 
Want Uwe goedertierenheid 
Is tot de heem'len uitgebreid; 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen! 
 
Verkondiging: Geloof: werkelijkheid of fantasie? 

 
‘Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee.  

En anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen.’ 
Handelingen 17:32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Sela ‘Jezus is Heer’ 
 
Het beeld van God is Hij; 
in Hem geloven wij. 
Jezus, die als de Heer 
heel de schepping regeert. 
In wie de volheid woont; 
Hij die Gods wezen toont. 
Want geen macht of heerschappij 
is machtiger dan Hij. 
  
U bent mijn hoop 
op heerlijkheid. 
U vult mij met 
standvastigheid. 
Alles getuigt: 
Jezus is Heer! 
De aarde juicht, 
heel de hemel brengt U eer. 
  
Heer van de kerk is Hij; 
op Hem vertrouwen wij. 
Jezus, die aan het kruis 
heel de schepping verzoent. 
Die ons verlossing geeft; 
Hij die de schuld vergeeft. 
Want geen macht of heerschappij 
is verhevener dan Hij. 
 
 
 
 

De Zoon van God is Hij; 
van Hem getuigen wij. 
Jezus, die overwint; 
ons zijn koninkrijk brengt. 
Als eerste opgestaan; 
Hij is ons voorgegaan. 
Want geen kracht of heerschappij 
brengt ons leven zoals Hij. 
  
Heer leert U mij geloven 
– volmaakt in hoop, in zekerheid – 
dat ik bij U mag wonen, 
in uw huis tot in eeuwigheid. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
 
 
 



 
Slotzang: Sela ‘Glorie aan God’ (we gaan allen staan indien mogelijk) 
 

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
  
Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! 
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
  
Heersen met Hem op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer!  
 
Zegen 
 
  
 
 
 
 
 



 
Zingen: Sela ‘Gebed om zegen’ 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
  
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.  
 


